
Wil je de boekpresentatie bijwonen? Meld je dan aan bij Anneke Verbeeke: averbeeke@uccle.brussels

boekpresentatie    ‘De ontelbaren’ in makkelijke taal
Met aanwezigheid van auteursduo Elvis Peeters

‘De ontelbaren’ is een aangrijpend verhaal van een vluchteling, die zonder veel 
inzicht en kennis van de nieuwe wereld om zich heen soms kansen grijpt, en soms ook 
onbegrijpelijke besluiten neemt. Maar ‘De ontelbaren’ is ook het verhaal van een 
kleine, besloten gemeenschap die opeens te maken krijgt met een vloed aan mensen 
die hulp nodig hebben. Wie helpt en wie sluit ogen en deuren? En hoe loopt dit af? 

De roman verscheen oorspronkelijk in 2005 en is 
nu actueler dan ooit. De Nederlands-Belgische 
uitgeverij Eenvoudig Communiceren/Lezen voor 
Iedereen maakte de roman toegankelijk voor een 
breed publiek: een makkelijk-lezenboek voor men-
sen die moeite hebben met lezen in hun eigen taal, 
maar ook voor taalleerders.

Nu kunnen dus ook vluchtelingen in hun integra-
tieproces van deze ijzersterke literatuur proeven. 
Het verhaal sluit aan bij de belevingswereld van 
vluchtelingen en van wie met vluchtelingen 
werkt.

Op zaterdag 20 januari stellen Elvis Peeters, het 
auteursduo, en Ralf Beekveldt, directeur van Lezen 
voor Iedereen, de bewerking van het boek voor in de 
bibliotheek van Ukkel.

De bib van Ukkel is niet toevallig de locatie voor 
de boekpresentatie. Want daar staat op 20 januari 
BE.LAND, de reizende expo van Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen over 65 jaar gastvrij vluchtelingenonthaal 
in Brussel en Vlaanderen. Je kan er tussen 12:00 en 
14:00, dus voorafgaand aan de boekpresentatie, ook 
in gesprek gaan met vluchtelingen.

Elvis Peeters zal het eerste exemplaar aan deze am-
bassadeurs van Vluchtelingenwerk overhandigen.

De boekvoorstelling begint om 14:00 uur, met een 
drankje aangeboden door de bib van Ukkel.

De ontelbaren lijkt op wat er nu 
in het echt gebeurt. Maar het is 
nog niet te laat om het anders te 
doen dan in het boek.
uit het nawoord van het makkelijk-lezenboek De 
ontelbaren van Elvis Peeters 

ELVIS PEETERS

De ontelbaren 
120 pagina’s 
ISBN: 978-90-8696-283-9 
 € 12,00

BOEKPRESENTATIE: DE ONTELBAREN 
De bib van Ukkel, De Broyerstraat 27, 1180 Ukkel
Zaterdag 20 januari, 
Vanaf 12:00 u		Dialoogmoment met vluchtelingen, 

ambassadeurs van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

	 14:00 u	 Ontvangst met drankje

	 14:30 u 	Boekvoorstelling, Elvis Peeters en Ralf Beekveldt

	 14:45 u	 Overhandiging aan een ambassadeur

Met de steun van Schepen van Cultuur Carine Gol-Lescot en het College van Burgemeester en Schepenen van Ukkel 

mailto:averbeeke%40uccle.brussels?subject=
http://lezenvooriedereen.be


E X T R A  M A K K E L I J K

M A K K E L I J K I E T S  M O E I L I J K E R

14 tot 16 jaar

14 tot 16 jaar

12 tot 16 jaar

16+ jaar 16+ jaar

16+ jaar 16+ jaar 16+ jaar16+ jaar

10 tot 12 jaar

Voor veel mensen zijn ‘gewone’ boeken veel te moeilijk. 
Daarom maakt uitgeverij Lezen voor Iedereen romans 
en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een 
eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, 
eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo 
kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben 
met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft 
zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.

De boeken zijn ook heel goed inzetbaar in klassen en scholen 
(NT2, NT1, OKAN, beroeps- en technisch onderwijs ...).

Vraag ernaar in je bibliotheek of bestel op onze 
webshop: Lezenvooriedereen.be

Lezen voor Iedereen

Samir is hard op 
zoek naar een 
nieuwe baan.
Maar dat valt niet 
mee.

Emma krijgt nieuws 
waar ze erg van 
schrikt.

Rawa mag haar 
hamster meenemen 
naar de klas. Maar 
dat loopt bijna mis

Betty vindt een 
portemonnee met 
veel geld. Zal ze het 
zelf houden? 

Amina sluit zich aan bij 
een hardloopclub, zónder 
sportkleding en mét 
hoofddoek. 

Een gammele boot met 
vijfhonderd vluchtelingen 
vliegt in brand. Midden op 
zee.

Vluchteling worden 
vrienden ... en meer.

Karim besluit te vluchten uit 
Irak voordat hij het leger in 
moet. 

De Iraakse Semmier Karim 
vraagt asiel aan op Schiphol 
en komt in een vreemde 
situatie terecht. 

Brusselmans vertelt hoe 
hij eigenlijk van plan was 
drummer te worden, maar 
uiteindelijk schrijver werd.

http://Lezenvooriedereen.be

