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Een mnboek vooy tedereen

HET VOLKSMISSAAL

De verbrokkeling van de aristocratische klassenmaatschappij van het ancien régime
creéerde een vacuiim. Op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste
eeuw trad het volk meer dan ooit naar voren. Het volk werd een bedreiging, maar ook
een opportuniteit. Dat leidde onder andere tot de strijd voor het algemeen stemrecht
en de invoering van de leerplicht. Ook de kerk ‘ontdekte” het volk. Om dat nauwer aan
zich te binden, ontwikkelde ze een nieuw genre, het volksmisboek.

Dit missaal (1882) is een statement.

Het was een realisatie van de benedic-
tijnen van Maredsous en kende als eerste
missaal in de volkstaal - uitgegeven
nog voor de officiéle goedkeuring door
Rome - een grote weerklank. De Belgi-
sche monnik Gerard van Caloen (1853—
1932) van het pas heropgerichte bene-
dictijnenklooster in Maredsous en later
stichter van de Sint-Andriesabdij
Zevenkerken in Brugge (1901) vertaalde
de Latijnse tekst van het Romeinse
missaal naar het Frans, met een uitvoe-
rige uitleg over de betekenis van ritue-
len en gebeden. Met dit misboek zou
een gelovige die geen Latijn kende, de
eredienst beter kunnen volgen en er
actiever aan kunnen deelnemen. Zowel
het boekblok als de uitgeversband is
neogotisch vormgegeven. De typografie
en iconografie zijn erg verzorgd, met
tal van versierde initialen, vignetten

en volbladillustraties.

Dit exemplaar draagt een contradictie
in zich. De vergulde snede, de schut-
bladen, de goudstempeling en de luxe-
band in gepolijst schapenleer, gesig-
neerd op de spiegelrand (‘Desclée
Lefebvre et Cie’), tonen dat dit een
luxe-exemplaar is van het volksmissaal.
Ondanks de democratisering bleef de
klassenmaatschappij bestaan. Uitge-
vers als Desclée speelden daar handig
op in. Met hun populaire drukwerk
ontdekten ze de kracht van de massa,
maar door vormelijke verschillen,
weerspiegeld in de prijs, bereikten ze
ook het rijke segment van de markt.
Het eerste Nederlandstalige missaal
verscheen pas in 1911, eveneens bij
uitgeverij Desclée in Doornik, die een
groot aandeel had in de verspreiding
van het liturgisch boek.
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Rallrkep wet vohubdpadrany

KATHOLIEKE LANDBOUWORGANISATIES

In 1927 verscheen de eerste editie van Ons Kookboekje, beter bekend als “het kookboek
van de Boerinnenbond’. Wat later uitgroeide tot dé kookbijbel, zowel door zijn omvang
als zijn aanwezigheid in ieder huisgezin, bevatte aanvankelijk slechts vierhonderd
recepten en verscheen in een beperkte oplage van duizend exemplaren. Het boek was
een uitgave van de Belgische Boerenbond voor zijn in 1911 gestichte zustervereniging,
de Belgische Boerinnenbond. Beide organisaties hadden een grote invloed op het

Vlaamse platteland.

De pastoor van Sint-Alfons-Goor
(Heist-op-den-Berg) richtte in 1887 de
eerste boerengilde op. Het godsdien-
stige karakter van de gilde kon niet
geloochend worden, maar haar popula-
riteit school toch vooral in de materiéle
voordelen die de leden genoten. Het
lokale initiatief kreeg in 1890 een natio-
nale dimensie toen in Leuven de Belgi-
sche Boerenbond boven de doopvont
werd gehouden. Per parochie verenig-
den de boeren zich in gilden; nationaal
werd in de loop der jaren een netwerk
uitgerold van spaar- en kredietinstel-
lingen, cooperatieve aankoopdiensten,
verzekeringsinstellingen, vormings-
initiatieven en een juridische dienst.

Dat alles was lange tijd grotendeels
een mannenzaak. Nochtans speelde

de boerin een niet onbelangrijke eco-
nomische rol in het landbouwbedrijf.
De boomgaard, de moestuin, de veestal
en het neerhof waren doorgaans haar
werkterrein. Rond de eeuwwisseling

ontstonden her en der boerinnengilden.
De Boerinnenbond bundelde vanaf
1911 die lokale verenigingen. Net als het
geval was voor de Boerenbond, over-
steeg de werking van de vrouwenorga-
nisatie het landbouwbedrijf in strikte
zin en ging die gepaard met een maat-
schappelijk programma. Via de echt-
genote kon het hele gezin, inclusief de
kinderen, worden bereikt. En voor de
op de achtergrond opererende katho-
lieke elite was dat gezin een belang-
rijke bouwsteen in het samenlevings-
model dat ze voor ogen had.

En ja, zelfs een kookboek kon daartoe
bijdragen. De leegloop van het platte-
land en het verval van de christelijke,
landelijke tradities konden ten dele
gekeerd worden via de keuken, waar
de vrouw - aldus Ons Kookboekje—
door ‘haar kookkunst de huiselijkheid,
het familie- en vriendenleven’ kon
bevorderen en op die manier bijdragen
tot (het herstel van) de boerenstand.



Beeldarchief Jezuieten - Belgische en Vlaamse provincie



6en bniend ofifanty

SPAREN VOOR DE MISSIES

Een knikkend negertje. We hebben het allemaal ooit wel eens gezien, op een winkel-
toog of in een heemkundig museum of op tv. Het is een iconisch beeld dat aan de
Belgische missionarissen in Congo refereert en aan de inspanningen die werden gedaan
om hen te steunen. Congo was niet het enige land waar Belgische missionarissen actief
waren. Ze waren over heel de wereld verspreid, onder andere op het Indiase subconti-
nent. Dit knikkende olifantje herinnert daaraan.

Dat er sinds circa 1860 Belgische mis-
sionarissen in India werkzaam waren,
is niet zo bekend. Nochtans hebben
verschillende ordes - jezuieten, karme-
lieten en kapucijnen - er missieposten
opgericht die uitgegroeid zijn tot bis-
dommen en zelfs aartsbisdommen en
tot op vandaag de basis vormen voor
allerhande activiteiten. Sommige richt-
ten zich vooral op onderwijs, andere
op bekering. De vrouwelijke religieuze
instituten — ursulinen van Tildonk,
zusters van Liefde en Filles de la Croix
—hadden vooral aandacht voor gezond-
heidszorg. De zusters van de Jacht —
officieel zusters missionarissen van

het Onbevlekt Hart van Maria - werden
zelfs speciaal opgericht voor het missie-
werk in India.

Alle congregaties die actief waren in
missiegebieden — en dat waren ze zeker
in het interbellum zowat allemaal, niet
alleen in Congo en India, maar ook

op de Filippijnen en in China en op

het Amerikaanse continent — hadden
gemeen dat ze in Belgié extra inkom-
sten moesten genereren voor hun
missies. Het werk van ‘nonkel pater’
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of ‘tante nonneke’ — die tot in de jaren
1960 wel in elke familie te vinden
waren — moest dus bekend worden
gemaakt, want onbekend is onbemind
en dus onbemiddeld. Dat gebeurde op
de meest diverse wijzen, in de eerste
plaats via het gesproken en gedrukte
woord: lezingen in scholen, preken in
de kerk en een resem geillustreerde
tijdschriften. Daarnaast werden er
missietentoonstellingen en -feesten
georganiseerd, waarop missiefilms
werden getoond. Bij al die gelegen-
heden werd er opgeroepen tot gelde-
lijke steun en was er wel een geld-
ombhaling.

Ook werd er effectief gespaard voor de
missies. Het Werk der Oude Postzegels,
in 1891 opgericht aan het seminarie
van Luik, was een van de oudste.

Ook oud papier, kroonkurken, zilver-
papier..., kortom alles wat geld kon
opbrengen, werd verzameld. Heeft het
sorteer- en recyclagesucces in Vlaande-
ren misschien een missionaire oor-
sprong? En dan was er natuurlijk

het spaarpotje dat dankbaar ja knikte
telkens het gevoed werd.



